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Nieuwsbrief 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen  Z.O.Z. 

www.weeskinderenrwanda.org 

 

Schellinkhout, 19 december 2006      
    
 
Beste donateurs, 
 
Het einde van het jaar nadert snel, dus het is weer hoog tijd voor de jaarlijkse nieuwsbrief. 
Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? 
 
Activiteiten in Nederland: 
- In december 2005 kwam er met de verkoop van Rwandese kerstkaarten € 82 binnen. 
- Afgelopen winter zijn we begonnen met de verkoop van tulpen aan de weg op initiatief 

van een tulpenkweker, die onze activiteiten voor Rwanda een warm hart toedraagt. Van 
december t/m april zijn er tulpen verkocht met een totale netto opbrengst van maar liefst 
€ 1444. 

- Konden we vorig jaar weer een nieuw record van € 1784 melden van de verkoop van 
groenten en fruit, dit jaar kwam er een flinke schep bovenop. Mede dankzij de grote 
verscheidenheid aan groente en fruitsoorten, waaraan onze buren in Schellinkhout een 
belangrijke bijdrage leveren, is van begin juni tot eind oktober een bedrag van € 5200 
binnengekomen! Dit record zal zeker niet makkelijk te verbeteren zijn. Buren en  
kennissen die hieraan al een aantal jaren in natura bijdragen, hartelijk dank daarvoor. 

- De floraliavereniging van Schellinkhout wordt opgeheven vanwege een gebrek aan 
nieuwe bestuursleden. Hierover heeft ook een artikel in het Noordhollands Dagblad 
gestaan. We zijn heel blij, dat het bestuur heeft besloten de overblijvende gelden te 
bestemmen voor de weeskinderen in Rwanda. 

- Verder zijn er dit jaar weer bijzondere giften binnengekomen. Bij voorbeeld van mensen 
in verband met hun werk. De één schonk de envelop met inhoud ter gelegenheid van zijn 
jubileum, de ander die van zijn afscheid toen hij in de VUT ging. En ook van een 
personeelsvereniging kwam een mooi bedrag binnen. Een ander voorbeeld is de 
sponsoring van een koe (€ 150 tot € 250). En sommigen hebben jaarlijks een nog hoger 
bedrag over voor dit goede doel. Die bijzonder gulle gevers zijn we erg dankbaar. 

- Ook deze decembermaand hebben we weer Rwandese kerstkaarten voor € 1,-- per stuk. 
In zes kerken in Hoorn en omgeving worden ze bij de vieringen in de Adventstijd 
aangeboden. 

- De verkoop van tulpen aan de weg is onlangs weer gestart. Dus als u binnenkort eens 
langsrijdt in Schellinkhout… 

 
 
 

Marie en Nico Schipper 
Dorpsweg 35 
1697 KB  Schellinkhout 
Tel. 0229 262400 
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Activiteiten in Rwanda: 
- Onlangs ontvingen we weer een rapportage van de broeders over de besteding van de 

gelden, die we regelmatig naar Rwanda sturen. We geven u graag een indruk van wat er 
allemaal gebeurt met uw donaties. Dit jaar hebben de broeders er het volgende mee 
gedaan: 

o € 1500 voor de aanschaf van 6 koeien (incl. bouw van stallen) voor de 
pleeggezinnen 

o € 2400 voor de zorg van de jongste weeskinderen en gehandicapten bij de 
Zusters van het Woord 

o € 900 voor schoolgeld, schoolmaterialen en medische zorg voor de 
weeskinderen en gehandicapten in de pleeggezinnen 

o € 850 voor schoolgeld, schoolmaterialen, medische zorg en het huishouden 
van oudere weeskinderen zonder pleegouders 

o € 200 voor school en zorg van een aantal blinde kinderen 
o € 300 voor de groep weeskinderen die de kaarten van bananenblad maken. 

In 2004 en 2005 is bovendien veel geld besteed aan het opknappen van de huisjes van 
pleeggezinnen. 

- De bouw van het opleidingscentrum dat dankzij de steun van de Stichting Karibu wordt 
gerealiseerd, is in volle gang. Dit jaar is er al een computerzaal ingericht en er komt 
steeds meer bij. 

- In de loop van februari 2007 gaan we weer naar Rwanda om de projecten daar te 
bezoeken. Dan kunnen we weer een mooi bedrag meenemen. Eén van onze reisgenoten 
(buurvrouw Dieuwertje) zorgt er bovendien voor, dat de bijdrage van de 
floraliavereniging ter plekke goed terecht komt. Ze gaat er ook een project voor 
groenteteelt opzetten. Diverse zaadbedrijven hebben hiervoor zaden beschikbaar gesteld.    

 
Stichting: 
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we zeer binnenkort formeel kunnen spreken van 
de Stichting Weeskinderen Rwanda. De verwachting is dat in januari de stichting officieel 
een feit is. Hierover te zijner tijd meer nieuws op de website. Houd deze dus in de gaten.   
 
Namens de weeskinderen zeggen we u wederom hartelijk dank voor uw hulp. 
 
Fijne Kerstdagen en een Goed en Gezond 2007! 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Marie en Nico Schipper 
 
 
P.S. Beschikt u over een emailadres en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, stuur dan 
een berichtje naar n.j.schipper@quicknet.nl. Dat bespaart ons de volgende keer weer 
postzegels. 


